Overdenking - Geloof & Actie

Hebreeén 11:8

Abraham vertrouwde op God. Toen God hem zei dat hij zijn
vaderland moest verlaten en naar een land moest gaan dat
God hem zou geven, gehoorzaamde hij. Maar hij wist niet eens
waar hij naar toeging.

De Bijbel beschrijft Abraham als de vader van het geloof. De
Heer zei tegen hem dat hij naar een onbekende bestemming
moest reizen die zijn thuis zou worden, en zonder verdere
instructies stapte Abraham uit in geloof. Hij twijfelde niet aan
de Heer; hij handelde eenvoudigweg volgens de instructie.

Hij leefde hij voor God door geloof, op basis van wat God hem
had verteld. Abraham geloofde het Woord van de Heer, ook al
was hij nog steeds kinderloos en had hij alleen maar dienaren.
Desondanks begreep hij door de geest van het geloof wat de
Heer had gezegd, en wandelde in de realiteit ervan.

Galaten 3:7 vertelt ons dat zij die uit het geloof zijn, hetzelfde
zijn als de kinderen van Abraham; wat betekent dat we zijn
voorbeeld moeten volgen. Daarom is ons leven een
geloofsleven. De Bijbel zegt: “Want wij wandelen door geloof,
niet door aanschouwen.”

Wat is geloof?

Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten,
ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de
dingen die we nog niet zien (Heb 11:1 BB)

Romeinen 3:27 laat ons weten dat geloof een wet is. Er staat:
“Waar is dan het roemen? Het is uitgesloten. Volgens welke
wet? Van werken? Neen: maar door de wet van het geloof.” De
wet van het geloof sluit opscheppen uit. Met andere woorden:

u kunt niet trots zijn op of opscheppen over uw menselijke
capaciteiten als u handelt in geloof; het gaat over de kracht van
God.



Geloof betekent leven volgens Gods principes, erop vertrouwen
dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is. Geloof is het verankeren van uw
leven in Gods Woord, en weigeren u te laten beinvioeden;

Lucas 5:4-5

Hij ging in €én van de schepen, dat van Simon, en vroeg hem
de zee in te gaan, niet ver van de oever. En Hij zette Zich neder
en leerde de scharen van het schip uit. Toen Hij opgehouden
had met spreken, zeide Hij tot Simon: Ga naar diep water en
zet uw netten uit om te vissen. SEn Simon antwoordde en
zeide: Meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt
en niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten
uitzetten.

Wij zijn heel vaak geneigd de dingen te beredeneren, de
Here spreekt tot ons, en heel vaak luisteren wij niet. Maar
laten wij zoals Simon zei, op uw woord zal ik de netten
uitzetten, dan zullen wij zeker resultaat hebben. Niet meer
zoals wij gewend zijn dingen te doen, maar overeenkomstig
Zijn woord.

In Markus 7:13 berispte Jezus de Joden omdat zij Gods Woord
door hun traditie krachteloos maakten. ‘Traditie’ verwijst hier
naar uw manier van leven, uw cultuur en de dingen waarin u
gelooft. Als deze dingen in tegenstrijd zijn met het Woord van
God, maakt u het Woord krachteloos in uw leven en wordt uw
geloof ongeldig gemaakt.

Uw vertrouwen moet altijd gevestigd zijn op het volbrachte werk
van Christus; leef volgens Zijn geloof (Galaten 2:20).

Hoe leeft u volgens Zijn geloof?

Het is door het Woord te leven, een dader van het Woord te
zijn. Jakobus 1:22 zegt: ‘Weest echter daders van het woord
en niet alleen hoorders, terwijl u uzelf misleidt’.

Maar zonder geloof is het onmogelijk hem te behagen: want wie
tot God komt, moet geloven dat Hij dat is, en dat Hij een
beloner is van hen die Hem ijverig zoeken (Hebreeén 11:6).



Een wet is constant en werkt voor iedereen, waar dan ook, die
deze op de juiste manier toepast. Omgekeerd werkt het tegen
iedereen die het niet op de juiste manier toepast. De
zwaartekracht als wet functioneert bijvoorbeeld altijd. Wij
hebben geleerd dat de wet van de zwaartekracht je op de grond
houdt. Op dezelfde manier werkt de wet van het geloof altijd.

Sommige christenen zijn zo lang in slavernij gebleven, omdat
ze niet volgens de wet van het geloof opereren. Zij doen
uitspraken als: ‘Ik weet dat mijn God mij op een dag zal
genezen’ is slechts een religieuze uitspraak; dat is geen geloof!
Het geloof noemt datgene wat niet waarneembaar is voor de
zintuigen reéel. Het geloof gelooft en bevestigt wat God heeft

gezeqd.

God zal u dus niet op een dag ‘genezen’. U hoeft niet eens om
genezing te vragen. Er wordt van u verwacht dat u het Woord
gelooft en ernaar handelt. Zo zet u de wet van het geloof in
werking.

2 Korintiérs 4:13 zegt: “Maar nu wij dezelfde Geest des
geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd,
daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken
wij ook.”

Verklaar dat u gezond bent, ongeacht de symptomen die u in
uw lichaam ervaart.

Als iemand die ziek is geweest van kanker in geloof verklaart:
“Ik ben genezen in de Naam van Jezus; de kankergezwel in
mijn lichaam is dood!” De wet van het geloof vereist dat hij zijn
geloof blijft uiten. De Bijbel zegt dat als de wolken vol regen
zijn, ze zich op de aarde uitstorten (Prediker 11:3). Blijf het
Woord gebruiken om de druk op de tegenstander op te voeren,
en uw geloof zal zegevieren.

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven,
waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt
voor vele getuigen. (1 Timotheus 6:12).



“De strijd van het geloof is het conflict tussen onze tijdelijke
aardse omstandigheden en onze geestelijke realiteit.

Het vrijzetten van de kracht van het geloof over de
omstandigheden om verandering af te dwingen. Het is geen
gevecht met de duivel; het is het gevecht in uw hart om de
uitdagingen waarmee u in het leven te maken krijgt te
overwinnen.

“Wandel door geloof in de overwinning die Christus voor u heeft
bewerkstelligd”

U moet vasthouden aan het woord van God en uw belijdenis
ondanks de enorme tegenstand.

Joh.16:33 zegt: “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij
vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede
moed, Ik heb de wereld overwonnen.”

Wij gaan niet proberen de wereld te overwinnen; Dat heeft de
Here Jezus al gedaan. U wandelt door geloof in de overwinning
van Christus.

U zegeviert elke dag. Wat anderen onmogelijk achten; kunt u
verwezenlijken. “Het maakt niet uit waar u momenteel mee te
maken hebt; of het nu gaat om uw gezondheid, financién,
zaken, baan of gezin. U zegt: ‘Ik ben een overwinnaar in de
Naam van Jezus!

Ik kan niet falen. Ik geniet van de volheid van Christus in
mijn leven.
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